
🌿 Kerkeboschroute – 3,5 km wandeltocht 

door het bosrijke gebied rond Oldeholtpade 
 

Startpunt: Evenemententerrein Hoofdweg 169a, Oldeholtpade 
Eindpunt: Evenemententerrein Hoofdweg 169a 
Lengte: ca. 3,5 km 
Duur: ca. 45 minuten 
Markering: Volg de blauwe paaltjes 

 

📍 Routebeschrijving 

1. Start op het evenemententerrein (ca. 0,3km) 
Vanaf het evenemententerrein volgen we de blauwe paaltjes over het veld richting het 
Scheenebos. 

Informatie: 
Evenemententerrein en oud heideveld 
Dit terrein, tegenwoordig in gebruik voor diverse dorpsactiviteiten, werd begin jaren '60 
afgegraven. De verdiepte ligging ten opzichte van de omgeving is daarvan nog zichtbaar. Links 
van het pad ligt een oud bosje met een restant van een heideveld – een tastbare herinnering aan 
de uitgestrekte heidegebieden die deze streek ooit domineerden. Tegenwoordig is dit terrrein incl. 
de camping eigendom van het Plaatselijk Belang van het dorp. Zo draagt u als kampeerder direct 
bij aan de leefbaarheid en het gemeenschapsgevoel van Oldeholtpade. 

 

2. Aangekomen op het fietspad slaan we rechtsaf. Na ongeveer 100 meter gaan we 
rechts en direct weer links het bospad in. (ca. 0,5 km) 
Volg het bospad richting de ijsbaan en blijf de blauwe paaltjes volgen. 

Informatie: 
Hakhoutbosje en oude eiken 
We lopen door een oud hakhoutbosje met opvallend dikke eiken, een teken dat hier al lang niet 
meer gekapt is. Vroeger werden dergelijke bossen iedere 10 à 12 jaar geoogst voor brandhout, 
afrasteringspalen en bezems. Rechts zien we grove dennen, goed aangepast aan de droge 
zandgrond. 

 

3. Bij het naderen van de ijsbaan hebben we uitzicht op de lintbebouwing van 
Oldeholtpade. Het pad slingert verder door het landschap. (ca. 0,8 km) 

Informatie: 
Vennetjes en gevarieerd landschap 
Na het volgen van een bocht zien we een perceel beplant met grove den.  
Deze boomsoort kan goed over droge, schrale grond. Als we de ijsbaan naderen hebben we zicht 
op de karakteristieke lintbebouwing van het dorp. Als we het kronkelpaadje volgen moeten we 
eens letten op het schone water in de slootjes en de vennetjes. In het voorjaar wemelt het hier van 
de kikkers en ook de watersalamander komt hier voor. Bij één van de vennetjes ligt een dikke 
veldkei welke met een ijstijd vanuit Scandinavië hier naar toe is gebracht. In het achter ons 
liggende gevarieerde gebied kun je velerlei vogelsoorten aantreffen zoals de vink, fazant, vlaamse 
gaai als ook de spotvogel, goudvink en goudhaantje. 

 



 

4. We komen bij het fietspad en gaan daar rechtsaf richting de Hoofdweg. (ca. 1,3 km) 

Informatie: 
Uitzicht op Ter Idzard en waterpompstation 
Nadat we links over een open gebied het dorp Ter Idzard hebben kunnen ontwaren zien we aan de 
linker kant door het struikgewas het waterpompstation dat in 1938 is gebouwd om grondwater op 
te pompen en geschikt te maken voor drinkwater. Opvallend langs het fietspad zijn de 
karakteristieke misschien wel eeuwenoude "hulsepollen". Ook heeft men hier een fraai uitzicht op 
de N.H. kerk en de omliggende bebouwing.  

 

5. We passeren de sportvelden van de korfbal- en tennisclub en volgen het pad 
rechtsaf richting de Hoofdweg. (ca. 2,1 km) 

Informatie: 
Paepentuuntien en boerderij De Huls 
We passeren nu de velden van de korfbal- en tennisclub. Het bos rondom de tennisbanen draagt 
als sinds mensenheugenis de naam "Paepentuuntien". Het vormde een onderdeel van de tuin van 
de oude pastorie. Het bos rond de tennisbaan staat bekend als “Paepentuuntien”, ooit onderdeel 
van de pastorie-tuin. Rechts zien we de eeuwenoude boerderij “De Huls”, al vermeld in 1668 en 
genoemd naar een vroegere bewoner. 

 

6. We steken de Hoofdweg recht over en wandelen het Wandelbos in.  

Informatie: 
Wandelbos en herinnering aan het koningshuis 
Bij binnenkomst zien we recht voor ons een eik, geplant in 1909 ter ere van de geboorte van 
prinses Juliana. In het bos gaan we linksaf en volgen opnieuw de blauwe paaltjes. 

 

7. We lopen richting de oude begraafplaats aan de rand van het bos. (ca. 2,5 km) 

Informatie: 
Begraafplaats en kerkelijk verleden 
Aan de oostzijde lag de 'Oostervikkerije', een verwijzing naar het kerkelijke gebruik van dit terrein. 
De begraafplaats heeft een toegangshek gesmeed door de dorpssmid. Midden op het kerkhof 
staat een bijzondere treurbeuk. Door het nabijgelegen waterpompstation mocht hier niet worden 
uitgebreid – daarom is later een nieuwe begraafplaats aangelegd aan de Vinkegavaartweg. 

 



8. Bij het verlaten van het Wandelbos steken we schuin over en lopen linksaf langs de 
Hoofdweg tot het eindpunt. (ca. 3,5 km) 

Informatie: 
Historie aan de Hoofdweg 
Tegenover de driesprong zien we aan de rechterkant de oude pastorie, gebouwd in 1744. Evenals 
de pastorie behoorde ook de naast liggende boerderij met landerijen tot de kerk. 

We naderen nu de NH. Kerk, wat toch als de grote trots van het dorp genoemd mag worden. 
Aangenomen mag worden dat het huidige kerkgebouw in 1545 in gebruik werd genomen en de 
toren in 1608 er tegenaan werd gebouwd. Tijdens de restauratie van 1985 is de opening tussen 
toren en kerk dicht gevoegd. In vroegere tijd werd deze kerk gebouwd als katholieke kerk vanwaar 
de naam H. Stefanus nog getuigd. In de westelijke muur van de toren is een plaquette 
aangebracht in opdracht van één van de leden van de familie Lycklama à Nijeholt. Helaas is door 
verwering, zowel de tekst als beeltenis weg gevaagd. Als we de route vervolgen zien we vlak voor 
het eindpunt aan de rechterzijde nog twee grote boerderijen die ons nog herinneren aan ‘t rijke 
boerenleven van een paar decennia terug. 

 

📌 Praktische tips 
• Honden: Aangelijnd toegestaan 
• Toegankelijkheid: Goed begaanbare paden, soms modderig bij nat weer 
• Rustpunten: Bankjes langs het pad bij de ijsbaan, fietspad richting Ter Idzard, korfbalvelden en 
bij de begraafplaats 
• Horeca: Restaurant De Rustende Jager nabij de route, watertappunt in het midden van het dorp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


